Het Paasverhaal (naar Johannes 20:1-18)

voor de groepen 1 t/m 4 van basisschool Het Avontuur uitgevoerd op donderdag
6 april 2023 om 9.00 en 10.30

Rollen:

Verteller: een leerkracht van school

Magda:

De tuinman (opgestane Jezus):

Petrus en Johannes (die net iets sneller loopt dan Petrus):

Iemand die de liedjes begeleid:
Iemand die de beamer bedient:

Setting Dorpskerk: op het podium een decor van de rotstuin met het lege graf,
stenen op de grond eromheen, wat witte doeken in het graf, onder de preekstoel een beamer, aan
de andere kant ‘de stad’

Attributen: piano (in de kerk aanwezig)
powerpoint, beamer en scherm

decor rotstuin

stenen

zakdoek (Magda)

paar bloemen voor scene met de tuinman

Als de kinderen binnenkomen in de kerk speelt er een rustig muziekje. Magda is al in haar rol. Ze
is verdrietig.

Scene 1 — Magda gaat naar het graf

Verteller: Het is heel vroeg in de morgen. Het is nog donker. Het is nog heel stil en de
meeste mensen slapen nog. Maar de eerste vogels beginnen al te fluiten. Het begint licht

te worden.

INTERACTIEF: Wie kan er fluiten als een vogel?

LIED over de vogels: op de melodie van ‘Vlindertje, vlindertje, fladder maar’

Vogeltje, vogeltje, zing een lied
Het is nog steeds donker, je ziet hem niet

De zon die wordt wakker, de dag begint



’t is daarom dat hij nu zijn liedje zingt.

Vogel fluit nu maar.

Verteller: Magda is al wakker.

Ze had niet lekker geslapen. Ze dacht steeds maar aan wat er gebeurd was. Haar vriend
Jezus is er niet meer. Hij was een heel bijzondere vriend. Hij kon heel mooi over God
vertellen. Hij maakte zieke mensen beter. En hij troostte je als je verdrietig was.

Heel veel mensen hielden van Jezus. Maar er waren ook mensen die bang waren dat Jezus
de baas zou worden. En die mensen wilden liever zelf de baas zijn. Die mensen hadden

Jezus doodgemaakt.
Magda is erg verdrietig. Ze gaat naar de plaats waar Jezus begraven ligt...

(Magda beeldt het verhaal vanaf'nu uit.)

Scene 2 — Het graf'is leeg

Verteller: Magda komt bij het graf. Daar is het, in die rots met die grote ronde steen

ervoor.
Maar...Magda kijkt nog eens goed...wat vreemd! De steen voor het graf is weggerold!

INTERACTIEF: een paar stenen van verschillende grootte oppakken en laten zien
‘Nou liggen er op de grond best wel wat stenen. Kijk hier is er eentje. Die is best groot,
toch? Zou het ook zwaar zijn? (...)

Evt. een aantal kinderen op de voorste rijen de stenen laten voelen.

‘De steen voor het graf was nog veel groter en zwaarder! Zo groot dat je die niet in je

eentje kan oppakken.’

De steen voor het graf'is weg. Hoe kan dat nou? Het graf is leeg.
Waar is Jezus? Hij ligt niet meer in het graf.
Magda loopt zo snel ze kan naar de stad terug. Ze gaat naar de vrienden van Jezus toe.

Magda: Magda loopt snel naar Petrus en Johannes, die in de stad staan
‘Petrus! Johannes! Jezus ligt niet meer in het graf! Het graf is leeg!
Ze hebben hem weggehaald. En ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht!’

Petrus: “Wat? Dat kan niet! Ik ga kijken.’
Johannes: “Wacht, ik ga mee!’
Johannes loopt sneller dan Petrus.



Petrus: Niet zo snel Johannes!
Petrus en Johannes en Magda lopen naar het graf.

Johannes komt als eerste aan en blijft stil staan bij het graf.
Petrus komt even later aan en kijkt zoekend in het graf en om het graf...

Petrus: ‘Hij is hier niet meer!’
Johannes: ‘Dat wist ik al.’
Petrus zoekt nog even verder in en rond het graf, terwijl Johannes rustig blijft staan.

Verteller: Petrus en Johannes zijn erg geschrokken. Waar is Jezus? Petrus keek nog eens
een keer goed in het graf. En hij keek naast het graf..., eromheen..., en in de tuin...
INTERACTIEF: Kijk allemaal eens goed. Zien jullie hem? Als we nu allemaal naar achter
kijken... of naar rechts/die kant.. etc.

Jezus is er echt niet meer!

Petrus: ‘Laten we maar weer terug naar huis gaan.’

LIED over de twee vrienden: op de melodie van ‘Berend Botje’

Ik zag twee vrienden heel hard hollen
Niemand kan die steen wegrollen
Ze keken hier, ze keken daar

Hij was weg het is echt waar.

Scene 3: Magda ontmoet Jezus

Verteller: Magda gaat niet mee. Ze blijft bij het graf. Ze voelt zich verdrietig. Ze huilt.
INTERACTIEF: vragen aan de kinderen wanneer ze voor het laatst heel verdrietig waren
of waar zij verdrietig van worden. Om invoelbaar te maken dat Magda verdrietig is.

Nog één keer kijkt Magda in het graf. Daar ziet ze twee engelen in witte kleren.

Ze kijken haar aan. “‘Waarom huil je?’ vragen ze.
Magda: “Ze hebben Jezus weggehaald’. En ik weet niet waar ze hem naartoe hebben
gebracht.

Verteller: De engelen lachen vriendelijk naar Magda en zeggen: “Wees maar niet bang.
Het komt goed.” En dan zijn ze plotseling weg.



Magda draait zich om. Ze loopt een stukje de tuin in. In de tuin staat een man. Het is
Jezus, maar dat ziet Magda helemaal niet. Ze denkt dat het de tuinman is.

Magda begint tegen de tuinman te praten die nog half met zijn rug naar haar toe staat. De
tuinman ruikt aan wat bloemen/kijkt naar bloemen in de tuin.

Magda: ‘Meneer, hebt u Jezus soms uit het graf gehaald? Alstublieft, vertel me waar u hem
naartoe hebt gebracht!’

De tuinman: De tuinman draait zich om en kijkt haar aan. En zegt vriendelijk:
‘Magdal’

Verteller: Dan hoort Magda het. En ze ziet het. Dit is helemaal niet de tuinman. Dit is
Jezus. Ze is nog nooit zo blij geweest. Ze rent naar Jezus toe. En geeft hem een hele dikke
knuffel. Het liefst zou ze hem nooit meer loslaten.

Magda: Magda omhelst de tuinman en zegt: ‘Je bent het echt!’

LIED over de blije Magda: op de melodie van ‘Schaapje Schaapje heb je witte wol’

Magda, Magda, ben je nu weer bljj

Droog maar snel je tranen, daar is Hijj

Doe maar een dansje alles is weer goed
Een knuffel en een kusje op zijn lieve toet
Magda, Magda, ben je nu weer bljj

Weg zijn nu je tranen daar is Hij.

De tuinman: ‘Magda, ik leef weer. Laat me maar weer los. Ik kan niet zo lang blijven. Ik ga
weer terug naar mijn Vader in de hemel. Wil jij aan mijn vrienden vertellen dat ik dat
gezegd heb. En dat ik aan ze denk?’

Verteller: Magda ging snel terug naar de stad. Ze vertelde de vrienden van Jezus blij dat ze
hem gezien had. En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had.

Slotwoorden: Pasen op school.

LIED over de lente (vrolijk)

Pasen is een nieuw begin - YouTube




